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Fitna en de kerken

Maandenlang hield Geert Wilders ons in zijn greep. Inmiddels
verscheen zijn ‘filmpje’ Fitna. Hoewel de inhoud daarvan minder

provocerend is dan aanvankelijk leek, kunnen de gevolgen nog

steeds groot worden. Behalve wijze moslims die hun schouders ero-

ver ophalen, zijn er in binnen- en buitenland ook opgewonden

standjes die het er niet bij willen laten zitten.
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Uit de kerken

Mee vanwege de mogelijke gevolgen bemoeide
ook de Protestantse Kerk Nederland zich
ermee. Daarop reageerde in het Reformatorisch
Dagblad ds. M. de Vries, missionair predikant
onder moslims in Rotterdam. In dit artikel wil
ik doordenken over de vraag wat in zo'n situ-
atie wel en niet de roeping van kerken is.

Verklaring

Op 17 maart overlegden in Utrecht de leiding
van de PKN, twee toonaangevende moslimor-
ganisaties en de secretaris-generaal van de
Raad van Kerken. Samen traden zij naar buiten
met een verklaring die wil bijdragen aan onder-
ling begrip tussen de religies. In die verklaring
uiten zij scherpe kritiek op Wilders. Hij provo-
ceert met zijn uitlatingen over de Koran als fas-
cistisch boek dat verboden zou moeten worden.
En ten onrechte schrijft hij de gehele Islam af
als gewelddadig. De verklaring erkent wel het
recht van vrijheid van meningsuiting, maar
noemt het verwerpelijk ‘als het heilige in onze
religies bespot en ons geloof gekrenkt wordt'.
Bovendien is het zaaien van angst voor de
Islam gevaarlijk. In plaats daarvan moeten
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christenen en moslims elkaar blijven ontmoe-
ten, respecteren en samen bouwen aan een ver-
draagzame samenleving.

De verklaring meent dat de intentie van zowel
christendom als Islam is om op te komen voor
vrede en gerechtigheid, voor vrijheid van gods-
dienst en respect voor ieders overtuiging. Zij
zegt zelfs in het algemeen ‘dat godsdiensten
nooit de bedoeling hebben om geweld te ple-
gen’. Vanuit dat uitgangspunt zullen christe-
nen en moslims elkaar blijven aanspreken op
mensenrechten. Daarbij hoort ook het recht
‘om publiekelijk het geloof te belijden’.

Kruis

Ds. De Vries vindt de PKN naief. Hij wijst erop
dat het onontkoombaar is dat religies gekrenkt
worden. Het doet christenen pijn als moslims
de Bijbel ‘een gecorrumpeerd boek’ noemen.

wie geen vreemdeling in het
Nederlandse kerkelijke leven is, hoort
in deze verklaring heel wat moderne
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theologie naklinken

En moslims voelen het als christenen de Koran
zien als een ‘cartoon van de Heilige Schrift’.
Toch kunnen christenen én moslims die hun
eigen religie serieus nemen, het niet anders
zien. Met ‘vrede en gerechtigheid’ kunnen
christenen en moslims bovendien niet het-
zelfde bedoelen. Zij verschillen immers over de
kern van beide: de persoon van Jezus Christus
en diens kruis. Ook vrijheid van godsdienst vat-
ten moslims anders op dan christenen. Mos-
lims gunnen anderen meestal niet de vrijheid
om te proberen hen te bekeren. Tegenover wes-
terse spot met de Koran staat islamitische
geloofsvervolging van christenen en anderen.
Intussen steunt De Vries het pleidooi voor ont-
moeting en bepleit ook hij een liefdevolle hou-
ding. Wilders optreden is daarmee in strijd en
bovendien dwaas.

Herhaling

Nu kwam de verklaring van de PKN en de mos-
limorganisaties niet uit de lucht vallen. Drie
jaar geleden deden dezelfde partijen ook al een
gezamenlijk statement. Daarin legden zij de
uitkomst vast van overleg dat op gang kwam na
de aanslagen in New York, Madrid en Bali
sinds 2001, en na de moord op Theo van Gogh.
Destijds stelde men ongeveer hetzelfde, maar
breder. De ‘Verklaring’ van maart vormt slechts
een actuele herhaling daarvan.
Dat bredere document bevestigt enerzijds de
kritiek van De Vries. Men zoekt vooral naar wat
moslims en christenen gemeenschappelijk
hebben:
- het geloof in God als Schepper en het besef
van onze verantwoordelijkheid voor de
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schepping en de samenleving,

- een geloof dat bevrijdend wil werken en
mensen stimuleert om God en naaste lief te
hebben,

- waarden als: niet stelen, niet doden, niet lie-
gen en niet uitsluiten,

- erkenning van het recht om je geloof publiek
te belijden en de daarmee samenhangende
vrijheden van meningsuiting, godsdienst,
pers etc

- de roeping tot debat binnen de kaders van de
democratische rechtstaat. Dat debat moet
gaan over westerse verworvenheden als
democratie, man-vrouw-verhouding, de rela-
tie tussen meerderheid en minderheid, en
ook over verschillende leefwijzen,

- scheiding van kerk en staat, waarbij tegelijk
wordt vastgehouden aan een eigen publieke
verantwoordelijkheid van ‘de kerk’ (dus ook
de Islam).

Aftreksel

De naam van Christus komt in het stuk niet
voor. Daarmee wankelt ook het beroep op God
als schepper. Een christen kan de schepper niet
noemen zonder Christus. Ook de vage aandui-
ding dat de godsdiensten ‘bevrijdend’ willen
werken en het bleke morele aftreksel dat daar-
bij genoemd wordt, laten de kern buiten beeld.
Wie geen vreemdeling in het Nederlandse ker-
kelijke leven is, hoort in deze verklaring heel
wat moderne theologie naklinken. Uiteindelijk
richten alle religies zich op de ene God en
staan zij op een gemeenschappelijk funda-
ment. Dat legt voor alles een basis voor dialoog.
De verklaring van 2005 spreekt nog wel over
‘getuige zijn’. Maar alles wat riekt naar funda-
mentele confrontatie is vermeden of onschade-
lijk gemaakt door wat we gemeenschappelijk
hebben. Men wil overigens wel pijnpunten tus-
sen moslims en christenen benoemen, maar
die liggen vooral bij de verschillende praktische
keuzen van moslims en christenen, niet in het
minst rond moderne westerse thema’s. De kri-
tiek van De Vries op de verklaring van maart j.l.
is dan ook principieel terecht.

Politiek doel

Toch moeten we meer zeggen. De PKN en de
moslimorganisaties beogen met deze verklarin-
gen vooral een politiek of publiek doel. In 2005
schrijft men: “Met elkaar willen wij zoeken
naar kwaliteit binnen onze democratische
samenleving en daarin het goede zoeken voor
elkaar en anderen”. En in 2008: “Wij roepen
kerk- en moskeebesturen op om in deze tijd
elkaar te ontmoeten, kerken en moskeeén hier-
voor open te stellen en met elkaar te werken
aan een goede verstandhouding en proberen
samen te werken aan een vreedzame samenle-
ving”. Dit publieke belang blijkt ook uit de bui-
tenlandse reis die de leiding van de PKN
gemaakt heeft, om bijvoorbeeld in Egypte de
kou uit de lucht te halen. Voor een evenwichtig
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oordeel moet je jezelf daarom twee vragen stel-
len: Is dit publieke of politieke doel terecht? En:
hoort inzet ervoor bij de taak van de kerk?

Vreedzaam

Tk kan mij twee redenen voorstellen voor chris-
tenen om zo'n politiek doel af te wijzen. Er zijn
christenen die vinden dat je helemaal niet aan
politiek moet doen. Leef zelf in christelijke
liefde samen met je naaste, ook met moslims.
Dat is jouw manier om de vrede in de samenle-
ving te dienen. Als gereformeerden ontkennen
wij niet dat hier de kern ligt. Toch hebben wij
daarnaast altijd verantwoordelijkheid willen
dragen voor de samenleving als geheel en haar
structuren. Zolang we daarachter staan, kun-
nen we het niet laten bij deze kleinschalige
inzet alleen. Tegelijk komt dan wel vaak die
andere reden om de hoek kijken om het
genoemde politieke doel af te wijzen. Sommige
christenen zeggen: via christelijke politiek
streef je naar een christelijke staat en samenle-
ving. Met minder kan het niet toe. Daarom is
inzet voor alleen maar ‘een vreedzame samen-
leving’ surrogaat. Toch erkennen veel mensen
die dit grote ideaal nastreven meestal wel dat
‘evenwicht en vrede in de samenleving’ als tus-
sendoel waarde hebben. Wij moeten ook
gewoon in onze omgeving goed doen. Boven-
dien vragen steeds meer gereformeerde chris-
tenen (ook ik zelf) zich af of dat verder liggende
ideaal van een christelijke samenleving eigen-
lijk politiek gezien wel zo passend is.

Volgens mij kunnen gereformeerden moeilijk
op de PKN mopperen omdat ze niet alleen het
grote doel van Christus’ koninkrijk kent, maar
ook het kleinere doel van een vreedzame
samenleving najaagt. Juist omgekeerd! Als wij
de spanningen in Nederland aanvoelen en de
bewegingen op het wereldtoneel volgen, ont-
dekken we dat dit urgent is. De PKN verdient
in ieder geval waardering om het feit dat zij
zich hiervan bewust toont.

Eerste roeping

Maar dan de tweede vraag: vormt de kerk de
instantie die zich voor dit kleinere doel moet
inzetten? In ieder geval heeft dat risico’s. Want
de eerste en eigenlijke publieke roeping van de
kerk is om het evangelie te verkondigen. Daar-
bij kan dat evangelie heel concreet worden.
Zelfs zo concreet dat de kerk in prediking en
publieke verklaringen ook iets zegt over Wil-
ders en zijn film Fitna. Maar dit publieke spre-
ken van de kerk moet voluit evangelie blijven.
Het mag geen politiek worden. Niet in die zin
dat de kerk politieke standpunten inneemt die
vanuit het evangelie niet hard gemaakt kunnen
worden. Ook niet in die zin dat de kerk ter
wille van de maatschappelijke vrede wat
scherpe kantjes van de boodschap afvijlt. De
kerk moet vrij blijven staan ten opzichte van
alle machten en belangen. Om iedereen lief te
hebben, niet alleen gematigde moslims maar
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ook radicale, niet alleen op cohesie gerichte
Nederlanders maar ook Wilders. En om ieder-
een te kunnen confronteren met het gezag van
Christus. Niet alleen individuen, maar ook
overheid en samenleving. Niet alleen Wilders,
maar ook alle soorten moslims.

Tweede roeping

Naast deze eerste roeping staat de tweede roeping
van de kerk, namelijk dat zij ook bijdraagt aan
de stabiliteit van de bestaande samenleving.
Tussen die beide ontstaat gemakkelijk span-
ning. Sommige mensen in de samenleving
kunnen de radicale boodschap van de kerk
opvatten als riskant en polariserend. Anderen
zouden de kerk kunnen beschuldigen omdat
zij zich buiten de politieke correctheid van dit
moment houdt, en dus niet meehuilt met de
wolven in het anti-Wilders-bos. Juist de kerk
moet niet meedoen aan de huidige collectieve
zelfrechtvaardiging van weldenkend Nederland
over de rug van Wilders. Zoals zij zich tegelijk
ver moet houden van de afgoderij met de
Nederlandse identiteit en de uitsluiting en stig-
matisering van groepen door Wilders. Die onaf-
hankelijkheid van de kerk kan heel spannend
worden.

juist de kerk moet niet meedoen aan

de huidige collectieve

zelfrechtvaardiging van weldenkend
Nederland over de rug van Wilders

Als gevolg van die spanning kan de kerk zich
zomaar aanpassen en de heldere vrijheid van
het evangelie dempen ter wille van het even-
wicht in de bestaande samenleving. Zeker van-
daag loopt de kerk dit gevaar omdat religie
weer welkom is, maar dan op voorwaarde dat
deze niet polariseert en niet fundamentalis-
tisch is. Het is een verzoeking voor de kerk om
haar plekje in de samenleving vandaag te her-
overen door zich nuttig te willen maken. Maar
het evangelie van de vrede polariseert in een
afvallige wereld per definitie, juist als de hou-
ding waarin het gebracht wordt ook nog eens
vredelievend en kwetsbaar is. Als de kerk die
polarisatie met de Islam én met de huidige
Nederlandse samenleving ontloopt, wordt zij
haar roeping ontrouw.

Waardering

Vanwege deze spanning pleit ik er in het alge-
meen voor dat de kerk zich concentreert op die
publieke christelijke boodschap en op een
levenshouding die consequent spreekt van
Christus’ onpartijdige liefde. Zo kan zij zich
ook onomwonden uitspreken over politiek
gevoelige items. Daarnaast hebben kerkleden
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persoonlijk of via netwerken hun bijdrage te
leveren aan de stabiliteit van de samenleving.
In dat verband kan ook christelijke politiek
haar rol spelen.

Maar niet altijd is dit ideale model mogelijk. In
landen zonder democratie of met een ander
parlementair stelsel bestaat geen georgani-
seerde christelijke politiek. In sommige steden
laten de getalsverhoudingen deze bijdrage niet
toe. Soms doen christenen persoonlijk of
samen te weinig voor de samenleving. En af en
toe ontstaat een bijzondere situatie die zo
urgent is dat alleen een politiek gekleurde actie
met het gezag en de impact van de kerk zelf
soelaas biedt. Ik ben van mening dat de PKN
terecht heeft aangevoeld dat dit in de mogelijke
nationale en internationale spanning tussen
Islam en het Westen aan de orde zou kunnen
zijn. In zulke gevallen kan de kerk mijns
inziens ook rechtstreeks geroepen zijn tot een
soort publieke of politieke actie. In dit licht heb
ik toch ook waardering voor de gezamenlijke
verklaring van de PKN met de islamitische
organisaties en voor de buitenlandse reis van

kerkleiders. Ik herken daarin het verantwoorde-

lijkheidsbesef voor het publieke domein dat de

kerk in deze wereld past. Het houdt de Gerefor-

meerde kerken (vrijgemaakt) een spiegel voor.
Wat doen wij als het gaat om het publieke spre-
ken van de kerk? Wat dragen wij bij aan de
maatschappelijke vrede tussen bevolkingsgroe-
pen in de Nederlandse samenleving en de
wereld?

Verstopt

Tegelijk blijf ik zeggen dat de eerste roeping van
de kerk daarbij toch tekort gekomen lijkt. Deze
publieke verantwoordelijkheid staat alleen op
de goede plaats als iedereen doorheeft dat het
daarbij gaat om de tweede roeping van de kerk.
Iedereen, in binnen- en buitenland moet zich
dus tegelijk aangesproken weten vanuit haar
eerste, missionaire roeping. Het is maar zeer
de vraag of dat het geval was. Het lijkt juist
alsof de PKN die eerste roeping wat verstopt
heeft ter wille van de tweede. En vanuit de
ambitie om het gemeenschappelijke in de twee
godsdiensten te zoeken, wordt de waarheid
geweld aangedaan of verzwegen.

Welke waarheid? Bijvoorbeeld dat men een
veel te rooskleurig beeld schetst van de Islam
en de Koran, en de onhoudbare opmerking
maakt dat godsdiensten per definitie ‘vredelie-
vend’ zouden zijn. Het streven naar een aards
rijk waarin de wil van Allah regeert, en andere
groeperingen hoogstens tweederangs maar
vaak minder zullen zijn, is inherent aan de
hoofdstromen binnen de Islam. En militair
geweld was en is daarbij nooit ver uit de buurt.
Overigens valt die ambitie historisch niet los te
zien van het eerdere (en latere) christelijke stre-
ven naar zo'n aards rijk, bijvoorbeeld in de tijd
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van Constantijn de Grote, van Karel de Grote
en daarna. Ook in een christelijke samenleving
golden anderen vaak als tweederangs en werd
het christelijke vaak met geweld opgelegd.

Anders

Hoe had het anders gekund? In beginsel op
twee manieren. De kerk kan zo vaak en zo dui-
delijk publiek haar boodschap naar voren bren-
gen dat een verklaring als die van maart auto-
matisch tegen die achtergrond ervaren wordt.
Iedereen zou dan weten dat de kerk in Chris-
tus’ naam evenveel houdt van Wilders als van
moslims, en dezelfde liefde heeft voor radicale
Islamieten als voor gematigde. Iedereen zou
dan ook beseffen dat de naam van Christus het
grote struikelblok vormt tussen de kerk en al
deze groepen. En tevens, dat de kerk alle mos-
lims oproept om de Koran dicht te doen en
Christus te aanbidden.

Een alternatief zou zijn dat moslims én christe-
nen in zo'n op maatschappelijke harmonie
gerichte gezamenlijke verklaring elk ook hun
primaire boodschap verwoorden. Moslims
komen er eerlijk voor uit dat zij ernaar streven
dat allen zich onderwerpen aan Allah en Koran.
Christenen roepen op tot overgave aan Chris-
tus en zijn Woord. Vervolgens zoeken zij
mogelijke bruggen en zeggen zij samen wat
nuttig is voor de maatschappelijke vrede van dit
moment.

als de kerk die polarisatie
met de Islam én met de
huidige Nederlandse
samenleving ontloopt,
wordt zij haar roeping
ontrouw

Behalve dat het zo principieel beter is, zou het
ook nog wel eens gezonder en overtuigender
kunnen zijn. In de huidige bewegingen wordt
namelijk een soort nieuwe eenheid gesugge-
reerd van maatschappelijk weldenkende, con-
structieve en gematigde religieuze mensen. Die
suggestie kan echter de ingrijpende verschillen
niet verhullen. Zij zal ernaar neigen om alles
wat buiten die nieuwe eenheid valt, niet meer
te tolereren: van fundamentalistische moslim
tot orthodoxe christen. Maar wat we in de nog
niet verloste wereld echt nodig hebben, is dat
we bereid zijn tot samenleven ondanks ingrij-
pende en onoverbrugbare verschillen.

Dr. Ad de Bruijne is docent aan de Theologische Universi-
teit te Kampen en is ook eindredacteur van dit blad.
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Lichtpuntje

meditatief

Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, ...
1Ptr. 2:12a ).B. de Rijke W

Met slecht weer in een onbekend gebied moeten rijden. Ik ben dan blij wanneer ik me dan kan oriénteren
op iemand die voor me rijdt. Die, naar het zich laat aanzien, daarheen gaat waar ik ook wil zijn. Waar
die ander gaat, is blijkbaar de weg. En zolang ik op de weg blijf, hoe langzaam ik misschien ook vorder
vanwege het weer, ik kom vast daar waar ik wil komen. Concentratie op het lichtpuntje voor me voor-
komt ook dat ik me teveel laat afleiden door de slechte omstandigheden en me zorgen maak dat dit niet
goed gaat aflopen.

Met Pasen is Christus opgestaan. Hij ging de weg van mensen en overwon de dood. Dwars door alle duis-
ternis en schijnbare uitzichtloosheid heen. Hij is daar waar ik weet dat ik moet zijn. Waar Hij mij wil
hebben. De weg is vrij. Dat geeft mij hoop.

Maar op weg daar heen raak ik regelmatig in slecht weer verzeild. Ik niet alleen. Voor mij zijn er talloze
anderen geweest die dat ook meemaakten. U hebt ons op de proef gesteld, een zware last op de
schouders gelegd, mensen zijn over ons heen gewalst lees ik in Ps. 66. Maar u hebt ons aan de
overkant gebracht. Mensen voor mij hebben dus hun doel bereikt. Ik kan erop vertrouwen dat Christus
ook mij in die overwinningsjubel laat delen. En daarom kan ik nu al jubelen.

Maar kan het zijn dat er achter mij ook mensen zijn gekomen? Op zoek naar een doel. Zich oriénterend
op een lichtpuntje dat de goede kant op gaat. Mensen die op mij letten in het slechte weer waarin zij zich
bevinden? En is mijn verlichting dan wel in orde?

Petrus schrijft in zijn brief aan mensen in tamelijk wanhopige omstandigheden. Mensen die vanwege
hun geloof door de samenleving als verdachte mensen werden aangemerkt. Ze hoorden er niet bij. En
daardoor waren ze in zwaar weer terecht gekomen. Over vrouwen en slaven werd zo mogelijk nog meer
heen gewalst. En christenen werd in het algemeen kwaad aangedaan. Maar de houding “dat hoef ik niet
te pikken, ik heb ook mijn rechten’ wordt door Petrus afgewezen. Precies datgene wat ik van mijn dage-
lijkse leefomgeving inadem, daarvan zegt Petrus: het brengt je ziel in gevaar. Het leidt je aandacht van
de weg af. Dat wil ik niet natuurlijk.

Maar alsof dat al niet moeilijk genoeg is voor mijzelf, wijst Petrus mij ook nog op mijn ‘achterliggers’. Er
wordt op mij gelet. Hoe ik reageer op onverdiend leed. Op de aantasting van mijn rechten. In een don-
kere omgeving moet ik licht uitstralen.

Als ik het licht kan uitstralen van wat in mij leeft en daarom niet in de clinch ga met anderen straal ik
iets uit. Hoop die mij doet leven. Die meer waard is dan mijn gelijk en mijn rechten.

In theorie weet ik dat mijn heil en dat van de ander meer waard is dan mijn rechten en mijn gelijk.
Maar als het spannend wordt, gaat wat ik geloof en belijd niet gelijk op met wat ik ervaar en doe.

Here God, geef mij blijvend zicht op mijn opgestane Heiland. Dat ik mij in Hem verheug. Niet
alleen met woorden maar door lichtgevende daden.

Ds. Jan Bert de Rijke is predikant van de Gereformeerde Kerk te Krimpen aan den IJssel.
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belijden

voor God en zijn gemeente

wandelen met God

"Waarom is het eigenlijk zo, dat ik voor in de kerk ga staan om

mijn geloof te belijden?’
Met vaste regelmaat wordt die vraag gesteld.
De één vindt het spannend om daar te staan, een ander vindt het

wat formeel. En een derde zegt: ‘ik heb allang voor God geko-

zen; wat moet ik daar dan nog?’.

512

Jongeren willen weten wat ze doen, en
waarom. Daar vragen ze naar. En daar hebben
ze groot gelijk in. Het gaat om hun geloof, hun
belijdenis, daar moeten ze helemaal achter
kunnen staan.

Dus: waarom gebeurt dat voor in de kerk?
Waarom is bijvoorbeeld het gesprek met de
kerkenraad niet voldoende? Wat heeft de kerk
er eigenlijk mee te maken...?

Bruiloft

Volgens mij kan al die aarzeling verdwijnen als
sneeuw voor de zon, als je bedenkt wat je met
je jawoord doet. Vergelijk het ‘ja’ voor God met
het ‘ja’ op een trouwdag. Dat is de beste verge-
lijking die er bestaat. Want God vraagt naar de
liefde van ons hart, Jezus noemt ons zijn bruid.
De vraag is: wil je God toebehoren, zoals een
bruid zich toevertrouwt aan haar bruidegom?
Hier verdwijnt ieder spoortje formalisme, zo
dat er al zou zijn. Want dit is zo persoonlijk als
het maar kan. Liefde van hart tot hart.

God zegt ja’, wat zeg jij?

Of heb je dat al gezegd, geloof je allang? Maar
dat kan toch geen bezwaar zijn. Zo gaat dat in
de meeste verkeringen, dat je liefde groeit en
dat je dat bij herhaling tegen elkaar zegt. Je
leert elkaar kennen, je merkt dat je naar elkaar
toegroeit. Dat wordt op een trouwdag niet ont-
kend, integendeel. Daar wordt vanuit gegaan.
Op dat moment begint je liefde niet, maar zij
wordt verzegeld, in een verbond voor het leven.
Zo heb je ook op de dag van je openbare
geloofsbelijdenis een periode achter je, waarin
je God hebt leren kennen. ‘Verkeringstijd’ is
misschien het goede woord niet hiervoor. Maar
het was wel een aanloop naar de keus van je
leven. Als je gaat ontdekken wat genade is, hoe
diep dat gaat, en wie God daarin is, kun je al
een bijzondere verbondenheid ervaren. Daarin
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leer je de Here persoonlijk kennen, meer en
meer. Dan heb je Hem al heel vaak gedankt en
je liefde verklaard, voordat je voorin de kerk
staat. En toch vraagt dat alles dan (op één of
andere manier) om een moment, waarop je een
keus maakt, publiek. Een keus, die wordt vastge-
legd voor God en mensen. Want het gaat om
een trouwverbond. Gods ‘ja’ in de doop was
ook zo, dat iedereen het mocht horen en zien.
Dit is niet geheimzinnig, dit doortrekt het hele
leven. Zoals een huwelijk publiek bekend wil
zijn, zo ook je band met God: ‘wij horen bij
elkaar, en daar moet niemand tussen komen’.

Spannend?

Is dat spannend, om dan zo voorin de kerk te
staan? Ja, een beetje wel. En toch zijn er weinig
bruidsparen die er daarom vanaf zien.

En als je er even over nadenkt, is het veel meer
ontspannend. Je belofte is belangrijk, dat mag
je ook wel voelen. Maar toch, daarin grijp je
vast dat God je wil dragen. Dat Hij in alles je
wil helpen, dat je nooit iets alleen hoeft te
doen. Als dat door je heen gaat, valt er juist
spanning van je af.

Ik ken een predikant die erg zenuwachtig was
voor de eerste keer, dat hij de kansel op zou
gaan. Totdat iemand tegen hem zei, dat hij
goed moest letten op z'n eerste zin: ‘Onze hulp
is in de naam van de Heer... Dat is het! Zolang
je denkt dat je het alleen moet doen, ben je ner-
veus. En als je denkt, dat je belofte volmaakt
moet zijn, ben je zo gespannen als een veer.
Maar als je je mag toevertrouwen aan die God,
die precies weet wie je bent, valt er juist een
last van je schouders.

Merkwaardig trouwens, dat je zo vol kunt zijn
van je eigen belofte, dat je nauwelijks meer
hoort wat die ander zegt. In de voorbereiding
op een trouwdienst kan het een eye-opener zijn
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als ik dat benoem. Iemand kan heel zijn hart
willen leggen in zijn aanstaande trouwbelofte,
en dat is geweldig goed natuurlijk. Maar hoort
hij ook wel wat die ander belooft, en wat hij
daarin krijgt, aan levenslange hulp en liefde en
trouw? En houdt hij daar ook rekening mee?
Krijgt dat een plek? Hoe dan?

Wij zijn een actief volkje. Het doen zit ons
meer in het bloed dan het ontvangen. Toch is
dat ontvangen juist zo wezenlijk, dat je in een
huwelijk die ander echt toelaat in je leven. Het
‘doen’ kan heel stoer gebeuren, maar voor ‘ont-
vangen’ moet je je openstellen. Kwetsbaar dur-
ven zijn. Alleen dan kan je geholpen worden,
dan gaat het lukken.

Dat is tussen mensen zo.

Dit is nog veel meer zo als je belijdenis doet
van je geloof. Je keus voor God is belangrijk,
wat je daarmee zegt en doet. Voel dat maar.
Maar daarin is vooral belangrijk dat je wilt ont-
vangen wie Jezus voor je wil zijn. En dus dat je
heel goed naar Hem luistert, Hem toelaat in
wie je bent en hoe je denkt. Alleen dan gaat het
lukken.

Voor iedereen die ooit een trouwverbond is
aangegaan, met God of mensen, is dit levens-
lang het punt waar het om draait: die ander echt
binnen laten komen, alle deuren van je leven open-
zetten. Anders wordt het heel spannend. Dan
kun je voor die ander doen wat je wilt, maar je
houdt het niet vol. Terwijl er zoveel ontspan-
ning mag zijn, in geborgenheid, aanvaarding
en liefde.

De gemeente handelt

Daarvan wil de gemeente graag getuige zijn.
Zij wil om je heen staan, Gods zegen je toezin-
gen en voor je bidden. En dan zo je toelaten tot
het bruiloftsmaal, de voorsmaak ervan, in de
naam van Jezus.

Ja, dat doet de gemeente, in de naam van de
Heer. De kerkenraad geeft daar leiding in, hij
spreekt en onderzoekt. Maar de gemeente laat
je toe, zij ontvangt je. Daarom is de eredienst
de meest geschikte plaats om je geloof te belij-
den. Want als de gemeente bijeen is in de
naam van God, handelt zij in de naam van God,
met zijn volmacht. Zij aanvaardt je, zij geeft je
een plek aan de tafel waar Jezus de gastheer is.
Als je dat beseft, wil je dat niet inruilen voor
een andere gelegenheid om je belijdenis te
doen. Integendeel, er gaat ook diep door je
heen wat de gemeente eigenlijk is. Hier wil je
bij horen, al is er menselijk gezien misschien
van alles aan te merken. Want hier is God, hier
wordt gehandeld en gesproken in de naam van
God. Hier worden sleutels bediend van het hemels
koninkrijk. Misschien gebeurt dat nog gebrek-
kig, maar toch zal de weg tot God, die hier en
nu verkondigd wordt, straks geen andere zijn.
Wat hier in de naam van Jezus wordt vergeven,
dat is vergeven, ook in de hemel. Wie hier in de
naam van Jezus wordt aanvaardt, die is aan-
vaard, voor nu en later (Joh. 20:21-23).

Dat is niet gezegd, uiteraard, om God op te

—9—

sluiten in ons handelen. Dat zou niet kunnen.
Maar hiermee is wel in herinnering gebracht,
dat de almachtige God ervoor gekozen heeft de
gemeente te laten handelen in zijn naam. Aan
haar heeft Hij de bediening van zijn sleutels
toevertrouwd. Daarom is de eredienst uniek en
onvervangbaar, dat de gemeente dan ook wer-
kelijk samenkomt in de naam van de Heer, om
die sleutels te hanteren.

In leven en in sterven

Elke vergelijking gaat ergens mank. Zelfs die
van een aardse bruiloft. Want Gods trouwver-
bond is méér.

Treffend komt dat uit in de eerste belijdenis-
vraag: ‘beloof je bij de belijdenis van deze leer
te blijven in leven en sterven?’.

Dat vragen wij op een trouwdag niet. Daar vra-
gen wij trouw in heel het leven, tot de dood
scheiding maakt. Verder gaat het huwelijk niet,
daar houdt het op.

Maar daar houdt het trouwverbond met God
niet op! Prachtig om te zien, indrukwekkend
om te belijden. Als je komt te sterven, blijf je dan
ook op God vertrouwen? Al ben je misschien nog
jong, heb je ook nog heel andere plannen en
verlangens. Wil je dan toch naar de Bruidegom
gaan, als Hij je roept? Vertrouw je Hem je
leven toe, hoe Hij je ook leidt, op aarde en naar
de hemel?

Ja, dan zeg je wat, als je dat belooft.

Dat is hét antwoord waar Jezus op wacht, en
dat Hij telkens weer horen weer. Laat het de
ziel zijn van je gebed.

Het is het antwoord op Golgotha, het offer,
waar het trouwverbond op rust.

Het is het antwoord op je doop, waarin God tot
je sprak voor eeuwig.

Ds. Bas Luiten is predikant van de Gereformeerde Kerk te
Zwolle-Centrum.
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functioneren

De titel hierboven kan de vraag oproepen: waar gaat dit over?
Iedereen weet wat functioneren is, en wat functioneringsge-
sprekken zijn. Maar wat levensbeschouwelijk functioneren is...
Moet hierbij aan iets heel bijzonders gedacht worden?

In de zorg is deze woordcombinatie heel
gewoon. Het gaat niet over een bijzondere actie
of inspanning die iemand moet verrichten. Het
gaat om de vraag welke rol iemands levensbe-
schouwing in zijn of haar leven speelt. Of wat
iemand met zijn levensbeschouwing doet. Het
staat naast de woordcombinaties ‘lichamelijk
functioneren’, en ‘psychisch functioneren’. Het
‘functioneren’ slaat dan vooral op hoe iemand
zich laat kennen.

Onderwijs en onderzoek

In dit laatste artikel naar aanleiding van het
Nieuw Handboek Geestelijke Verzorging (Kam-
pen 2000) richt ik mij vooral op twee artikelen
uit Deel IIT Onderwijs en Onderzoek. Eigenlijk
is dat uit verlegenheid. Want er staan nog veel
meer artikelen in deel I1I en IV van dit hand-
boek, die de moeite van vermelden waard zijn.
Maar om de bespreking een beetje overzichte-
lijk te houden, beperk ik mij tot vooral deze
twee artikelen. Het eerste artikel houdt zich
bezig met onderwijs aan de persoon van de
geestelijk verzorger. Het tweede artikel houdt
zich bezig met wetenschappelijk onderzoek
inzake de levensbeschouwing van cliénten,
patiénten of bewoners. Ruw weg gaat het in
mijn bijdrage om de vraag: hoe functioneert de
levensbeschouwing van de geestelijk verzorger,
en van de patiént?

de vraag is of hier misschien een

structureel probleem zit bij geestelijk
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verzorgers, en wellicht andere

theologen

Het eerste artikel is geschreven door drs.
J.W.G. (Sjaak) Kérver, centrumopleider voor
Klinische Pastorale Vorming te Tilburg, en gaat
over Klinische Pastorale Vorming en de profes-
sionalisering van de geestelijk verzorger. Dit
artikel spreekt mij met name aan, omdat ik zelf
als geestelijk verzorger de KPV training gedaan
heb, en wel aan het VUMC te Amsterdam. Drs.
Koérver begint zijn artikel met een merkwaar-
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dige waarneming. Deelnemers aan een KPV-
training blijken regelmatig al tijdens een trai-
ning in positieve zin te veranderen. Creatieve
en recreatieve eigenschappen van deelnemers
blijken ineens weer naar boven te borrelen, en
aandacht en energie te eisen. Of een deelnemer
stapt naar een andere deelnemer en zegt: “we
ontlopen elkaar voortdurend in alle vriendelijk-
heid, ruzie vermijden hebben we tot grote
kunst verheven, laten we elkaar een keer zeg-
gen waar het werkelijk op staat” (760). Het lijkt
wel, alsof pas in een training de deelnemer
weer leert zichzelf te zijn. Een herkenbare reac-
tie, die wat mij betreft de vraag oproept of hier
misschien een structureel probleem zit bij
geestelijk verzorgers, en wellicht andere theolo-
gen. Drie onderzoeken van supervisoren in
opleiding wijzen in elk geval wel in die rich-
ting. Zij doen ‘in ieder geval een uitspraak over
de persoonlijkheid van de geestelijk verzorger
die kennelijk gekenmerkt wordt door schaamte
(‘ik kan niet’), angst (‘ik durf niet’) en onder-
drukte agressie (‘ik wil niet’)’ (759).

Tijd en ruimte

In een paragraaf over tijd, maakt Korver
opmerkingen die denkelijk verder reiken dan
de kring van geestelijk verzorgers. ‘Deelnemers
worden zich bewust van het feit dat zij in
wezen voortdurend aan het werk zijn, althans
mentaal en emotioneel ook op momenten van
vrije tijd met hun werk bezig zijn - vaker lei-
dend tot overspannenheid en zelfs burnout. {...)
Tegelijk is zijn motivatie, de oorspronkelijke en
de huidige, opnieuw aan de orde: wil ik onbe-
perkt en onbegrensd voor anderen klaar staan,
maar wat is de prijs daarvoor? (...) Al doende,
stap voor stap, ontdekken deelnemers immers
hoe vanzelfsprekendheden en patronen in hen
verankerd zijn en hoeveel geduld het vraagt om
daarin (kleine) wijzigingen aan te brengen’
(763). Er ‘is in de huidige samenleving wellicht
een training noodzakelijk waarin aandacht is
voor de lange duur, de continuiteit, de geleide-
lijke groei - als tegenwicht tegen de voortdu-
rend wisselende waan van de dag en de schone
schijn’ (764).

In een paragraaf over ruimte, maakt Korver
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mijns inziens nog diepere opmerkingen. ‘Het
onderzoek naar de verhouding tussen individu-
atie en participatie wordt in de training gein-
tensiveerd door programmaonderdelen waarin
een beroep wordt gedaan op andere dan cogni-
tieve en verbale activiteiten. Sport, muziek,
bibliodrama, presentatie in de liturgie, en
meditatie zijn vormen waarbij het accent op het
lichaam, beweging en non-verbale aspecten
ligt. Het betekent dat niet zozeer cognitieve fil-
ters van de cortex worden aangesproken, maar
de vitale reflexen die in de hersenstam zijn
gesitueerd... Deze oorspronkelijke vitaliteit, de
functies die de basis vormen van leven en over-
leven, is bij menig geestelijk verzorger tijdens
de opvoeding en beroepssocialisatie afgedekt
geraakt, geatrofieerd’ (765). Dit leidt dan tot de
noodzaak van ‘het leerproces, waarin de deel-
nemer leert opnieuw te luisteren en waar te
nemen, en eigen gewoontes en gedragspatro-
nen te onderzoeken’ (760).

In hoeverre de bewering over atrofie juist is,
kan ik niet beoordelen. In ieder geval zijn de
deelnemers aan de klinisch pastorale vorming
die ik gevolgd heb, er allen van overtuigd dat de
training blijvend iets waardevols heeft toege-
voegd aan ons professioneel en levensbeschou-
welijk functioneren. Het aanboren van cre-
atieve bronnen, en ook het samen werken aan
bibliodrama, waarin wordt geleerd om het bij-
belverhaal zelf te gaan voelen en ervaren, bleek
inderdaad een waardevolle toevoeging aan de
kennis en vaardigheden die we al hadden. Het-
zelfde kan gezegd worden van de verbatims die
we schreven en de sessies waarin we de preken
van de deelnemers beluisterden en beoordeel-
den.

Eigen biografie

Een ander punt dat Kérver in zijn artikel
noemt, is de professionele biografie. Tijdens de
klinisch pastorale vorming moeten de deelne-
mers een biografie van zichzelf schrijven,
gericht op hun professioneel functioneren. Het
doel daarvan is dat de geestelijk verzorger drie
competenties verder ontwikkelt: de hermeneu-
tische (het kunnen verstaan van de menselijke
werkelijkheid, de cultuur, en de teksten), de
communicatieve (uitwisseling van inzicht,
gevoel en geloof), en de spirituele (omschreven
als de open ruimte waarin de geestelijk verzor-
ger als theoloog en agoog kan opereren). De
waarde van het schrijven van zo'n biografie is,
dat de deelnemer beter zicht krijgt op zichzelf,
en op de eigen standpunten en uitgangspun-
ten. Daardoor krijgt hij meer ruimte voor het
toepassen van zijn eigen vaardigheden.

Wie het artikel van Kérver op zich laat inwer-
ken, begrijpt waarom de Vereniging voor Gees-
telijk Verzorgers in Zorginstellingen zoveel
waarde hecht aan de KPV. Want het werk van
een geestelijk verzorger in een zorginstelling
vereist een gedegen kennis van zichzelf, van de
eigen levensbeschouwelijke achtergrond, en de
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eigen levensbeschouwelijke standpunten.
Cliénten, patiénten en bewoners willen weten
met wie ze te maken hebben, wanneer iemand
zich als geestelijk verzorger aandient.

Diagnostische competentie

Het tweede artikel dat ik in deze bijdrage wil
noemen, is het artikel van dr. Johan Bouwer
over levensbeschouwelijke diagnostiek (773
e.v.). De schrijver is universitair hoofddocent
en bijzonder hoogleraar geestelijke verzorging
in zorginstellingen aan de Theologische Uni-
versiteit Kampen, op het web te vinden als Pro-
testantse Theologische Universiteit.

cliénten, patiénten en bewoners
willen weten met wie ze te maken
hebben, wanneer iemand zich als
geestelijk verzorger aandient